
Hoofdstuk A9 Slifjes verjaardag


in dit verhaal: 

Karkadé Seraincourt    Slifje Seraincourt-Spruiteblad Loppis Vande Sompele  Krek Wak Wolle

Karkadé heeft inspiratie, 
hij zit aan zijn 
schrijfmachine. 
Hij wil Slifje verrassen 
voor haar verjaardag 
volgende week en wil 
een mooi gedicht voor 
haar maken. 
‘Lieve Slifje’, peinst hij, 
‘Wat ben ik ontzettend 
blij dat jij in mijn leven 
bent gekomen. 
Je bent zo bijzonder en 
wijs, je bent de vrouw 
van mijn dromen. 
Elke dag met jou is een 
feest 
Van je toverthee hou ik 
het meest 
We walsen dan samen 
alsof we vliegen 
En zijn op de klanken 
aan het wiegen 

Met de gasten is het heel genoegelijk 
Niemand gedraagt zich onwelvoegelijk 
Het is oneindig boeiend met je te praten 
Er is geen onderwerp dat we onbesproken laten 
Ik ben dol op je toverbrouwsels al pakken ze wel eens wat wonderlijk uit 
Maar bovenal ben je voor altijd mijn liefste bruid 
Daarom nu voor je verjaardag een heerlijke picknick 
Hopelijk heb je een vreetkick. 
Hartelijk gelukgewenst, 
Je enorm blij met jou zijnde Karkadé’ 
Snel trekt hij zijn getypte velletje uit de machine. 



 

Op de dag dat 
Slifje jarig is 
hebben Loppis 
en Krek Wak 
Wolle een lekker 
ontbijtje op tafel 
gezet en Karkadé 
overhandigt haar 
een mooi pak. 

Glunderend pakt Slifje een nieuwe theepot uit. 

Na het eten gaat Slifje naar haar kruidentuin en plukt wat feestviooltjes voor de thee. 



Ondertussen heeft Karkadé met 
Loppis gesmoesd. Die is met een volle 
kar vertrokken. 

Tegen het middaguur zegt Karkadé; 
‘Zeg lieve, wat vind je ervan, zullen 
we samen een verjaardagswandeling 
maken? Het is stralend weer en ik 
geniet daar altijd zo van’.
Dat lijkt Slifje ook wel wat. 

Gearmd lopen ze over het landgoed. 
‘Ik wil graag naar de bosrand waar de 
Kabbelbeek in het Glansmeer stroomt, 
daar is het zo mooi’, zegt Karkadé. 



Als ze de 
bestemde 
plek 
naderen ziet 
Slifje 
kleurige 
ballonnen. 
‘Ooh 
Karkadé, 
wat 
prachtig!’, 
roept ze 
verrast uit. 
Er blijkt 
zelfs een 
tafeltje te 
staan met 2 
stoeltjes, 2 
bordjes, 
glazen en 
bestek. 

‘Ik heb Loppis vast vooruit gestuurd’, verklaart Karkadé glimlachend. En ja, daar komt Loppis 
tevoorschijn met een groot dienblad met allerlei lekkers erop. 
‘OOOOOH, wat geweldig!!’, roept Slifje, ‘Wat leuk! Een picknick!’
Slifje en Karkadé schuiven aan, uitzicht op het meer, en Loppis begint allerlei heerlijks op hun 
bordjes te scheppen en eet zelf snel een bordje leeg  


